
Efkes d’r Oet! 

Het reisbureau van de Posten
Dat wilt u toch ook wel eens. Een middagje, een

hele dag of zelfs een “echte” vakantie. Efkes d’r Oet,

het reisbureau van de Posten, maakt het mogelijk.

Al onze cliënten kunnen op stap met Efkes d’r Oet. 

Of u nu zelfstandig woont of in één van de 

wooncentra waar we een zorgpost hebben of 

bij ons in het zorgcentrum of Erve Leppink 

woont, u bent van harte welkom mee te gaan 

op één van onze tochtjes of vakanties.

Lekker even genieten. 



Voor ieder wat wils
Honderden, zo niet duizenden
kilometers worden er jaarlijks
door de busjes van Efkes d’r Oet 
afgelegd. Van visvijver naar klassiek 
lunchconcert, van musea naar  
steden in binnen- en buitenland. 
Van boerderij naar watertoren en 
van binnenstad naar buitengebied. 
Voor elk wat wils. Met glunderende 
gezichten en vol verhalen terug- 
komen. Daar doen de vrijwilligers 
van Efkes d’r Oet het voor.

Gerund door vrijwilligers
Efkes d’r Oet wordt geheel gerund
door vrijwilligers. Zij organiseren
de middag- en dagtochten en 
de vakanties en ze gaan zelf ook 
altijd mee.

Contact en openingstijden
Heeft u ook zo’n zin om mee te 
gaan. De vrijwilligers van Efkes d’r 
Oet zijn iedere woensdag van 
09.30 - 11.30 uur aanwezig in de 
Brink van de Posten. Zij kunnen u 
alles vertellen over de geplande 
uitjes en vakanties. Ook zijn zij 
telefonisch bereikbaar via 
053 4 753 753.


